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Het meest wezenlijke
door Arie van der Stoep

Misschien moet het toch nog maar eens gezegd worden: niet het natuurlijke, datgene wat onze

ogen zien en onze oren horen, is het meest wezenlijke. Het meest wezenlijke is: het spreken van

God! (1)

Daarmee is alles begonnen, daaruit is alles voortgekomen. (2) Ook wat onze ogen zien en onze oren

horen. Het was er al, toen er nog niets anders was. Zijn spreken bracht de dingen voort, bracht ze

teweeg! Dat wij dat niet kunnen begrijpen, is niet het bewijs, dat het anders is.

Had God niet gesproken, dan zou er nog steeds niets zijn. Alleen Hij zou er zijn. Maar Hij sprak! Op dat

moment ontstonden de dingen. Toen pas! En uiteindelijk zijn ook wij daaruit voortgekomen. (3)

Tastbaar

En dan het grootse: Het woord dat Hij sprak, liet Hij ook zelfstandig bestaan. Zichtbaar, tastbaar! Hij gaf

het een lichaam. (4) Dat liet Hij op natuurlijke wijze geboren worden. Dus via een vrouw, Maria.

Dat zichtbaar en tastbaar geworden woord - Jezus - had ons niet alleen voortgebracht, het redde ons

ook. Van de verlorenheid, van het gaan van onze eigen weg, zonder God, zonder met Hem, het leven,

verbonden te zijn, geestelijk gezien dood en op weg naar de eeuwige duisternis.

Opnieuw geboren

Door zijn woord mens te laten worden, liet Hij zien hoe waar Hij is. Hoe waarachtig Hij een God van

goedheid is, een God van liefde, een God van heelheid. Hoe zijn spreken niet alleen schept, maar ook

redding brengt en herstel.

Wij mogen Jezus - Gods woord, Gods spreken - horen en aannemen. (5) Hij doet ons dan opnieuw

geboren worden, brengt ons opnieuw tot leven, echt leven, leven in verbinding met Hem. Zijn spreken

maakt ons tot een nieuwe mens. Ons, die in Hem, Gods woord, geloven. Wat een grote God!

De kracht van zijn spreken

En dan nog iets. Wie bepaalt hoe ons leven zal verlopen? Zijn dat de omstandigheden? Nee! Als God in

ons leven spreekt en zijn woorden zijn voor ons de waarheid, het meest wezenlijke, dan zal niet het

natuurlijke, dat wat wij zien, horen of meemaken, bepalend zijn voor onze weg, onze toekomst of ons

geluk. Maar dan gelden de waarheid en kracht van zijn spreken. Dié zullen over ons leven regeren en

ons brengen tot zijn doel voor ons.

Laten we het belijden, hardop uitspreken: ‘Jezus, Gods woord, regeert, Jezus is Heer!’ (6) Hij maakt dat

alles voor ons moet meewerken ten goede! (7)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 33:9.

Hij sprak en het was er,



Hij gebood en het stond er.

(2) Johannes 1:1-3.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij

God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

(3) Genesis 1:26.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, ...

(4) Johannes 1:14a.

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond ... (Jezus).

(5) Johannes 1:12.

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden,

hun, die in zijn naam geloven.

(6) Johannes 20:28.

Tomas ... zei tot Hem (= Jezus - AvdS): Mijn Heer en mijn God!

(7) Romeinen 8:28.

Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, ...
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